‘s Avonds zie je soms een vleermuis.

Hier vliegt er een vlak bij het

Wat vliegt daar door de lucht voor iets geks?

Ik zie het al, het is een

Heb je het huisnummer ook gezien?

Natuurlijk is dat nummer

Voor de deur op het stenen pad,

loopt een kleine zwarte

Som verschijnt er nog een vampier,

maar gelukkig is dat niet

Wat kijkt hij lelijk, die pompoen!

Zelf kan hij daar niets aan

Voor het raam verschijnt een spook.

Als je goed kijkt zie je het

En daar danst zowaar een skelet.

Die heeft in Z'n eentje vast veel




